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Welkom door een kerkmeester 
 
Openingslied: (melodie Gezang 705)    allen staan 
Hij die gesproken heeft een woord dat gáát. 
Een tocht door de woestijn, een weg ten leven. 
Een spoor van licht dat als een handschrift staat 
tegen de zwartste hemel aangeschreven. 
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad. 
Hij roept ons aan, 'Ik zal jou niet begeven'. 
 
Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild, 
die het gewaagd heeft onze hand te vragen, 
die ons uit angst en doem heeft weg getild 
en ons tot hier op handen heeft gedragen. 
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt. 
Vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen. 
 
Van U is deze wereld, deze tijd. 
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken. 
Uw Naam is hartstocht voor gerechtigheid, 
uw woord een bron waaruit wij willen drinken. 
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt; 
dat wij niet in vertwijfeling verzinken. 
 
Tijdens dit gezang wordt de Bijbel op de lezenaar gelegd en worden kaarsen erbij 
ontstoken. 
 
 
Inleiding op de viering:                            allen staan 
 
Aan het begin van deze viering  
mogen wij ons herinneren de belofte die Jezus deed:  
“Waar mensen in mijn naam bijeen zijn, daar ben Ik in hun midden.” 
Wij zijn hier bijeengekomen om de nabijheid te zoeken  
van de Eeuwige en van elkaar. 
Mogen wij deze ochtend de Onnoembare ervaren. 
 
 
 
 



Begroeting:       allen staan 
 
Vrede zij u van God onze Vader die ons geschapen heeft 
 die ons omgeeft met liefde en trouw. 
Vrede zij u van Jezus de Christus in wie de beloften vervuld zijn 
 die is ons licht en ons leven. 
Vrede zij u van de heilige Geest, die in ons woont 
 die het aanschijn van de aarde vernieuwt. 
Geven wij elkaar een teken van die vrede. 
 

De aanwezigen begroeten elkaar met een teken van vrede. 
 
 
Gebed om vergeving: 
 
† Onze hulp is de Naam van de Heer,    allen staan 

die hemel en aarde gemaakt heeft.  
 
Vragen wij de Eeuwige om vergeving: 
 
Eeuwige, 
Als het leven ons roept, 
ons uitdaagt tot beter en verder, 
En wij willen niet horen 
                Ontferm U dan 

Eeuwige, 
Als een mens ons roept 
Ons uitdaagt tot vriendschap en genegenheid 
En wij willen niet zien 
                Ontferm U dan 

Eeuwige, 
als U ons roept, 
Ons uitdaagt om zelf vol belofte te zijn, 
En wij willen niet weten 
                Ontferm U dan. 

Eeuwige, onze Vader, 
Onze oorsprong en onze bestemming - 
Breng ons naar uw land vol beloften 
Nu en voor altijd,  
In de eeuwen der eeuwen.  

Amen 
 



 

Inleiding tot het psalmgebed     allen staan 
 
Open mij, lees mij, breek mijn zegels, 
Dat ik niet gesloten blijf, 
Tevergeefs geschreven. 
Open mij, wek mij, roep de dag uit, 
Dat ik opsta uit de slaap 
En het licht verwelkom. 

Neem mij, lees mij, geef mij adem, 
en een lied klinkt als kristal, 
helder Woord ten leven. 

 
Lofprijzing: Gezang 255 
 
Psalmgebed        allen zitten 
Na een moment van stilte volgt een deel uit psalm 31  
  
Gij die ons in uw almacht heeft gemaakt,  
om Uw beeld te zijn 

Wij bidden U, hoor ons gebed,  
dat wij in onze gebrokenheid tot U richten.  

Wij, vreemdelingen voor elkaar,  
vijanden, liefhebbers, naasten van elkaar. 

Geef dat wij wegen vinden om uw wil te doen 
Dat we leven in uw licht,  
  Ons hart gericht op U. 
 

Eerste Schriftlezing: Jezus Sirach 15:11-20 
 
Antwoordpsalm: 112  (rode kerkboek pag. 891) 

 



 

 

 
 
Tweede Schriftlezing: 1 Korintiërs 2:1-5 
 
Tussenzang: Gezang 326 NLB 
 

 



 

 
2 Dit woord komt tot ons op de wind.  
Het zoekt een huis, een wijs.  
Het vindt gehoor bij mensen, onderdak.  
Dit woord, dat God van oudsher sprak. 

 
3 Dit woord blijft leven in een lied.  
Waar mensen zingen sterft het niet, 
als adem die de harten voedt,  
als lente die ons bloeien doet.  

  
4 Dit lied dat onze nacht verstoort 
wordt keer op keer als nieuw gehoord.  
Het breekt zich baan in morgenlicht,  
een nieuwe dag, een vergezicht. 

 
5 Van ver, van oudsher aangezegd,  
een naam, opnieuw op ons gelegd,  
een woord, dat onze monden vult,  
een lied, dat Gods gelaat onthult.  

  
6 O woord, zolang ons toegedaan,  
zet ons opnieuw tot zingen aan:  
gezegend, hier en overal die is,  
die was, die komen zal! 

 
 
Evangelielezing:  Matteüs 5:13-16   allen staan 
 
 
Ter overweging      allen zitten 
 
Stilte 
 
Meditatief orgelspel 
 
 
Geloofsbelijdenis     allen staan 
 
Voorganger:  Ik geloof door alle twijfel heen 

dat U de Schepper bent van alle leven. 
Ik geloof door alle twijfel heen, 
dat U zoveel liefde hebt voor de mens, 



 

dat U met geen dood genoegen neemt. 
Allen:  Ik geloof door alle twijfel heen 

dat U de mens opnieuw geboren laat worden 
en door het duister heen in het licht brengt. 

Voorganger: Ik geloof met alle hoop die in mij is 
dat U ons geschonken hebt aan elkaar 
om elkaar te behoeden, te beschermen 
en tot vrede te brengen. 

Allen:  Ik geloof met alle hoop die in mij is 
dat U door mensen heel menselijk, 
in tekenen tot ons wilt komen. 

Voorganger: Dat U ons telkens weer 
doet herboren worden 
en de hoop in ons doet groeien, 
dat de dag komt van vrede, 
waarop er geen dood meer zal zijn, 
geen oorlog noch geweld. 

Allen:  Ik geloof met alle twijfel 
en met alle hoop die in mij is: 
versterk mijn geloof, 
Eeuwige, Licht in de nacht. 
Amen 

 
 
Voorbeden met acclamatie:  Gezang 318   allen knielen of staan 
 
 
Het Onze Vader  (gezongen) 
 
Besluit: Gezang 499      allen staan   
 
 
Gebed  
Eeuwige, doorschijn ons  
zodat wij zichtbaar zijn  
als uw licht in deze wereld. 
Doorschijn ons, zodat wij zijn  
als een stad op een berg, 
van verre zichtbaar, 
Doorschijn ons - navolgers van Christus  
uw zoon, onze Heer. 

Amen 
 
 



 

Zegenbede  
Aangeraakt door Gods ruimhartige liefde voor ons, 
Mogen we van hier gaan 
En die liefde uitdragen in de wereld van vandaag. 
We mogen de vonk van de Geest die ons wil bezielen  
Meenemen in ons contact met de mensen  
die wij ontmoeten de komende week. 
 
De Eeuwige zegene en behoede ons 
De eeuwige doe Zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig 
De Eeuwige verheffe Zijn aangezicht over ons 
En geve ons Zijn vrede. 

Amen  
 

 
 
Slotzang: 764 
 
Collecte bij de uitgang van de kerk  
 
Na afloop van de viering bent u van harte uitgenodigd elkaar te ontmoeten en een kopje 
koffie of thee te drinken in de Joriszaal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mocht u naar aanleiding van deze viering vragen hebben, dan kunt u zich wenden tot 
pastoor Louis Runhaar,  
tel: 033-4940390,  
e-mail: pastoor@amersfoort.okkn.nl 
 
of tot de secretaris van het kerkbestuur,  
Lydia Janssen,  
tel: 033-4750663 
e-mail: secretaris@amersfoort.okkn.nl 


